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Collectie Van Abbemuseum in Chinees dorp 
Li Mu, A Man, A Village, A Museum  
19.09-2015 – 10.01.2016 
 
In de video-installatie en het boek A Man, A Village, A Museum laat de Chinese kunstenaar Li Mu zien 
hoe hij de bewoners van zijn geboortedorp Qiuzhuang in contact bracht met bekende kunstwerken uit 
de collectie van het Van Abbemuseum. Hij deed dit door kunstwerken van onder meer Sol LeWitt, Dan 
Flavin, Andy Warhol en John Körmeling samen met de bewoners te reproduceren en een plaats te 
geven in de huizen en straten van het dorp. Meer dan een jaar werkte hij dit project en hij legde niet 
alleen de geschiedenis van het project, maar ook die van de mensen in het dorp, hun leven en hun 
verhalen vast op film en in een boek.  
A Man, A Village, A Museum is vanaf 19 september te zien op de tweede verdieping van de nieuwbouw 
als onderdeel van de collectietentoonstelling De collectie nu.  
Tijdens de opening op zaterdag 19 september is er om 15.00 uur een artist talk tussen Li Mu en Charles 
Esche, de directeur van het Van Abbemuseum. 
 

 
Li Mu, A Man, A Village, A Museum: Qiuzhuang Project, 2010 – 2015. 

Reproductie van John Körmeling’s HI HA , 1992. 

 

De start van het project gaat terug naar 2010 toen het 

museum een bijzonder verzoek kreeg van Li Mu. Hij wilde 

in zijn geboortedorp Qiuzhuang een tentoonstelling 

organiseren met kunstwerken uit de collectie van het Van 

Abbemuseum. Qiuzhuang is een dorpje met ongeveer 

1000 inwoners, zo’n 7500 kilometer van Eindhoven en 

800 kilometer ten zuiden van Beijing. Daar een 

tentoonstelling organiseren is heel kostbaar, alleen al 

vanwege de kosten van verzekering en transport. De 

toegangswegen zijn niet geasfalteerd, de temperatuur 

in het dorp kan ‘s zomers oplopen tot 35° C, in de winter 

kan het vriezen tot beneden -15° C. Er is geen verwarming 

en geen airconditioning, laat staan een geklimatiseerde 

ruimte voor kunst.  

 

Tijdens een bezoek van Li Mu aan Eindhoven ontstond het 

idee om niet de originele kunstwerken naar China te 

brengen, maar ze daar te reproduceren. Meer dan een 

jaar werkte Li Mu samen met de dorpsbewoners aan de 

reproductie van werken van kunstenaars als Sol LeWitt, 

Richard Long, Dan Flavin, Andy Warhol, Daniel Buren, Carl 

Andre, John Körmeling en Ulay & Abramovic. Met dit 

project wilde Li Mu zijn familie en kennissen in het dorp in 

contact brengen met de kunst uit West-Europa en de V.S. 

Tegelijkertijd vroeg hij zich af hoe de kunstwerken in 

deze nieuwe omgeving zouden functioneren en welke 

betekenis ze hier zouden krijgen.  

Het leven in het dorp, de productie van de kunstwerken, 

de reacties van dorpsbewoners en geïnteresseerde 

bezoekers, alles werd op video vastgelegd. Dit 

materiaal verwerkte Li Mu in een video-installatie die nu te 

zien is in het museum.  
 

Publicatie A Man, A Village, A Museum 

Bij de tentoonstelling verschijnt een 288 pagina’s tellend 

boek over het project, met teksten uit het dagboek van Li 

Mu, gesprekken met dorpsbewoners, interviews, 

correspondentie en tientallen foto’s en  

tekeningen. Het boek wordt uitgegeven door 

Onomatopee, de vormgeving is gedaan door Studio 

Joost Grootens. De publicatie werd mogelijk gemaakt 

met hulp van de Stichting Promotors Van Abbemuseum. 

 

Curatoren 

Charles Esche, Davide Quadrio, Christiane Berndes 
 

 
Li Mu, A Man, A Village, A Museum: Qiuzhuang Project, 2010 – 2015. 

Reproductie van Sol LeWitt’s Untitled (Wall Structure), 1972. 
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Subsidiegevers 

De presentatie A Man, A Village, A Museum is onderdeel 

van de tentoonstelling De collectie nu. Deze wordt mede 

mogelijk gemaakt door bijdragen van BankGiro Loterij, 

Mondriaan fonds, Stichting Promotors Van Abbemuseum 

en VSB Fonds. 

      

 
      
Voor de redactie: 

Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers 

 

Of neem contact op met: 

Ilse Cornelis, Communicatie & Pers  

Telefoon: +31 (0)40 238 1019  

Mobiel: + 31 (0)6 12995794  

Mail: i.cornelis@vanabbemuseum.nl 

 
Van Abbemuseum  
Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea 

voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide 

internationale collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken 

van Lissitzky, Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniëls en Körmeling. 

Vragen op het gebied van kunst en samenleving stelt het museum op een 

experimentele manier aan de orde. Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling 

zijn voor het Van Abbemuseum van belang, en we prikkelen onszelf en 

bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld over de rol van de 

collectie als cultureel 'geheugen', of over het museum als publieke ruimte. Door 

internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum bovendien 

een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van 

verwondering, inspiratie en verbeelding. 

 

Van Abbemuseum 

Bilderdijklaan 10, Eindhoven.  

www.vanabbemuseum.nl 

 

Openingstijden 

Dinsdag t/m zondag 11.00–17.00 uur. Donderdag 11.00- 21.00 uur. 

 

Toegang 

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 

jaar, studenten, CJP houders, stadspas houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, 

Museumkaart: gratis / Familiepas (2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): 

€18,00.  

Iedere dinsdagmiddag tussen 15.00-17.00: gratis toegang. 

 

 
 
 

 

 
 


