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Dynamisch weekend in het museum  
Opening Marcel Broodthaers en nieuwe opstellingen in Er was eens… De 
collectie nu  
 
Het Van Abbemuseum presenteert nieuwe ontwikkelingen in de meest dynamische 
collectietentoonstelling van Nederland. Er was eens… De collectie nu wordt regelmatig verrijkt met 
nieuwe perspectieven, verhaallijnen en opstellingen. De unieke fotocollectie van Ed van der Elsken’s 
NatLab beelden is onlangs toegevoegd. Echte kunstwerken ontdekken kon al in het unieke Do It 
Yourself archief, maar vanaf nu kunnen bezoekers hun eigen tentoonstelling ook presenteren, 
compleet met zaaltekst en opstelling. Een tentoonstelling met boeken en werken op papier van Marcel 
Broodthaers opent aanstaande zondag 22 februari in de bibliotheek.  
 
In de collectiepresentatie Er was eens…de collectie nu 
brengt het Van Abbemuseum voortdurend vernieuwing 
en beweging. Komend weekend komen er een aantal 
veranderingen samen.  
    

 
Marcel Broodthaers, Moi aussi, je me suis demandé... , 1964, courtesy 
de artiest (“Ook ik heb me afgevraagd of ik niet iets kan verkopen en 
kan slagen in het leven.”) 
 

Marcel Broodthaers Marcel Broodthaers Marcel Broodthaers Marcel Broodthaers     
De Broodthaers tentoonstelling in de bibliotheek van het 
Van Abbemuseum toont ruim zeventig boeken en werken 
op papier uit de collectie van verzamelaar Manfred 
Schmidt, aangevuld met werken uit de collectie van het 

Van Abbemuseum. Bij de tentoonstelling verschijnt een 
Duitstalige catalogus met bijdragen van Viola 
Hildebrandt-Schat (Broodthaers specialist) en Anne 
Thurman-Jajes (Weserburg Museum Bremen) en een 
voorwoord van Maria Gilissen, de weduwe van Marcel 
Broodthaers. 
Broodthaers was dichter en schrijver en werd daarna 
beeldend kunstenaar. De Duitse verzamelaar Schmidt 
was juist gefascineerd door Broodthaers’ werk op het 
snijvlak van poëzie en beeldende kunst. Zijn verzameling 
bevat niet alleen alle literaire en kunstenaarsboeken en -
tijdschriften, maar ook gepubliceerde teksten en open 
brieven, films, grafische werken, multiples, 
tentoonstellingscatalogi en affiches. In de tentoonstelling 
zijn zo’n 70 werken uit zijn verzameling te zien. 
    
DIY archief DIY archief DIY archief DIY archief maakt kunst van bezoekersmaakt kunst van bezoekersmaakt kunst van bezoekersmaakt kunst van bezoekers        
In het unieke DIY archief worden bezoekers curator van 
hun eigen tentoonstelling. Ze hebben rekken en kasten 
vol met originele kunstwerken tot hun beschikking. Vanaf 
nu kunnen bezoekers een kleine tentoonstelling maken 
met een omschrijvende tekst waarin het idee achter de 
keuze is toegelicht..De meest verrassende presentaties 
zijn voor een langere periode te zien  om bezoekers te 
inspireren en uit te nodigen zelf een verhaal te vertellen 
met behulp van de collectie van het museum. 
 

 
Bezoeker aan de slag in het Do It Yourself archief 
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Eigen verhaal met kunstEigen verhaal met kunstEigen verhaal met kunstEigen verhaal met kunst    
Een van de presentaties die nu te zien is, is gemaakt door 
Willy de Rooij, zelf medewerker van het DIY-archief. “De 
tentoonstelling is een reflectie geworden op de dingen 
die nu spelen in mijn leven. Ik zit midden in een verhuizing 
en laat dus alle verzamelde spullen van de afgelopen 25 
jaar door mijn handen gaan met de vraag: wat bewaar 
ik nog, en waarom? Wat is dierbaar en wat hebben al 
die spullen eigenlijk met elkaar te maken? Zo heb ik ook 
deze kleine tentoonstelling gemaakt. Ik heb dingen 
gekozen die passen bij persoonlijke thema’s van nu: een 
cassettebandje, twee boekjes van Sol LeWitt, een 
grafbeeld van Carl Andre. Ik vind het mooi om al die 
gedachtes en ideeën in mijn hoofd te laten stollen in een 
tastbare verzameling kunst.” 
 
Het Arte ÚtilHet Arte ÚtilHet Arte ÚtilHet Arte Útil----Archief: 1965Archief: 1965Archief: 1965Archief: 1965----1985198519851985    
Nieuw in de collectie is het Arte Útil-Archief, dat direct 
naast het DIY archief te vinden is. De projecten in het 
archief laten ook alternatieve manieren van 
kunstbeoefening, archivering en presentatie zien uit de 
periode 1965-1985. De projecten zijn onderdeel van het 
meer dan tweehonderd kunstprojecten tellende Arte Útil-
archief dat het Van Abbemuseum op initiatief van de 
kunstenaar Tania Bruguera samenstelde. De projecten 
laten zien hoe individuen, collectieven of zelfs hele 
gemeenschappen het artistieke denken inzetten om in te 
grijpen in de wereld en de status quo ter discussie te 
stellen. Ook een aantal projecten die hebben 
plaatsgevonden in het Van Abbemuseum, in Eindhoven of 
Nederland zijn hier te zien. Een computer geeft toegang 
tot het gehele archief, dat nog steeds voortdurend wordt 
uitgebreid. 
    
Ed van der Elsken fotografeert het NatLab Ed van der Elsken fotografeert het NatLab Ed van der Elsken fotografeert het NatLab Ed van der Elsken fotografeert het NatLab     
Onder de titel Ed van der Elsken fotografeert het Philips 
NatLab zijn vanaf begin februari  foto’s te zien van de 
bekende straatfotograaf Ed van der Elsken. De beelden 
zijn geschoten in de legendarische researchafdeling van 
Philips. De fotograaf portretteerde geen ongenaakbare 
wetenschap maar onderzoekers en technici van vlees en 
bloed in hun biotoop van proefopstellingen, 
vergaderkamers, werkplaatsen, computerprints en 
krijtborden. Razendsnel en zonder flits zette hij ze bij 
verrassing op de gevoelige plaat, of liet ze poseren.  
 

 
Wetenschappers in het NatLab, foto: Ed van der Elsken 

 
Museum Boerhaave presenteerde in 2014 Hit & Run. Ed 
van der Elsken fotografeert het Philips NatLab, en het Van 
Abbemuseum nam deze tentoonstelling over. De 
presentatie bestaat uit ruim honderd originele afdrukken 
die niet eerder buiten Philips getoond zijn, vergezeld van 
persoonlijke parafernalia van Van der Elsken, zoals 
brieven en postkaarten aan Philips en catalogi. 
Gastconservator van deze tentoonstelling is Vincent 
Mentzel, oud-staffotograaf van NRC Handelsblad. Hij 
selecteerde en groepeerde de afdrukken van Ed van der 
Elsken, zoals ze door Philips Company Archives worden 
bewaard. 
 
SubsidiegeversSubsidiegeversSubsidiegeversSubsidiegevers    
Er was eens… De collectie nu wordt mede mogelijk 
gemaakt door BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds, 
Stichting Promotors Van Abbemuseum en VSB Fonds. 
 

      

 
 
 
Voor de redactie: 

Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers 
 
Of neem contact op met: 

Hilde van der Heijden, Communicatie & Pers  
Telefoon: +31 (0)40 238 1019  
Mobiel: + 31 (0)6 12995794  
Mail: h.van.der.heijden@vanabbemuseum.nl 
 
Van Abbemuseum  
Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea 
voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide 
internationale collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken 
van Lissitzky, Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniëls en Körmeling. 
Vragen op het gebied van kunst en samenleving stelt het museum op een 
experimentele manier aan de orde. Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling 
zijn voor het Van Abbemuseum van belang, en we prikkelen onszelf en 
bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld over de rol van de 
collectie als cultureel 'geheugen', of over het museum als publieke ruimte. Door 
internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum bovendien 
een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van 
verwondering, inspiratie en verbeelding. 
 
 



Persbericht 
Februari 2015  

 

Van Abbemuseum , 
Bilderdijklaan 10, Eindhoven.  
www.vanabbemuseum.nl 
 
Openingstijden 

Dinsdag t/m zondag 11.00–17.00 uur. Op iedere eerste donderdag van de maand 
is het museum geopend tot 21.00 uur. 
 
Toegang 

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 
jaar, studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis / 
Familiepas (2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 18,00.  
Iedere eerste donderdagavond van de maand van 17.00-21.00 uur: gratis 
toegang. 

 
 
 
 
 


