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Victor Goppe: Making Books
Bibliotheektentoonstelling, 15.01 - 16.04.2017

De tentoonstelling Victor Goppe: Making Books toont de kunstenaarsboeken van de Russische kunstenaar
Viktor Goppe (1962). Elk boek van Goppe is niet alleen een opvallend kunstobject, maar ook een gedurfd
experiment waarin hij woorden en beelden op een nieuwe manier laat samenkomen.

Om zijn werk te kunnen plaatsen, is het belangrijk te weten dat Goppe niet opgroeide in het stilstaande
culturele klimaat van de Sovjet-Unie, maar dat hij behoort tot een nieuwe generatie Russische kunstenaars
die het product zijn van de onstuimige en zeer diverse tijd van de perestrojka en de jaren 1990. Goppe
raakte geinteresseerd in de kunst van het literaire conceptualisme in het Moskou. Hij maakte kennis met de
schilder Viktor Pivovarov (1937) en de dichters Igor Cholin (1920-1998), Genrich Sapgir (1928-1999) en
Vladimir Klimov (1951-2010). Samen met hen, of met hun goedkeuring, gaf hij kunstenaarsboeken met hun
beelden en poézie uit. Zo zette hij de kunst van de Russische avant-garde van het begin van de 20e eeuw
voort. Goppe’s boeken vormen zowel een hoofdstuk in de hedendaagse Russische kunst als in de

hedendaagse Russische literatuur.

Viktor Goppe: Making Books geeft een goed beeld van de rijke, interessante en bloeiende wereld van 'de

kunstenaar en het boek' in Rusland op dit moment.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 15 januari om 15.00 uur, in aanwezigheid van de

kunstenaar.

Victor Goppe, The Sail, 2014.

Viktor Goppe

Kunstenaars als Viktor Goppe zijn zowel de veroorzakers
als de gevolgen van een verandering van opvattingen
binnen de moderne Russische kunst. Goppe werd in 1962
geboren in Kineshma, een stad ongeveer 200 km ten
noordoosten van Moskou aan de oever van de Wolga, in
een hoogopgeleide middenklasse familie. In 1984
studeerde hij af aan de afdeling Beeldhouwkunde van de
Stepan Erzia Kunstacademie in Riga. In 1985 stichtte hij
zZijn eigen keramiekstudio in Kineshma, waar hij tot 1987
werkte. Daarna begon hij zijn studie aan de grafische
afdeling van het Hoger Instituut voor de Decoratieve- en
Toegepaste Kunsten (het voormalige Stroganov Instituut)
in Moskou. Tussen 1988 en 1991 liep hij stage in Odessa
en Warschau als interieurontwerper. Goppe raakt per
ongeluk betrokken bij het maken van kunstenaarsboeken
toen hij een vriend wilde helpen bij het publiceren van een
boek dat verboden was door de Sovjetcensuur. In

navolging van collega-kunstenaar Leonid Tishkov (1953),
die al eerder een eigen uitgeverij opgezet had, ontdekte
Goppe dat het werken met boeken en kunst niet alleen
goed mogelijk was, maar echt goed bij hem paste. De
kunst van het boek heeft sindsdien zijn leven bepaald.

LS collectie

De boeken zijn onderdeel van de LS collectie van het Van
Abbemuseum. De Nijmeegse verzamelaars Albert
Lemmens en Serge Stommels schonken in 2012 een
collectie van ruim 13.500 titels aan de bibliotheek van het
Van Abbemuseum. De LS collectie bestrijkt de
geschiedenis van de Russische kunst binnen en buiten
Rusland en de Sovjet-Unie en bestaat uit onder meer
kunstenaarsboeken, kinderboeken, grafiek en
tijdschriften.
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Victor Goppe, Small Macaroni, 2012
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Openingstijden

De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek, deze is
geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot
17.00 uur. Weekends gesloten. De bibliotheek is gratis
toegankelijk.

Victor Goppe, Mi Re Do, 1996.

Voor de redactie:
Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers

Of neem contact op met:

llse Cornelis, Communicatie & Pers
Telefoon: +31(0)40 238 1019
Mobiel: + 31 (0)6 12995794

Mail: i.cornelis@vanabbemuseum.nl

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor
hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale
collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso,
Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniéls en Kérmeling. Vragen op het gebied van
kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan de orde.
Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang,
en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld
over de rol van de collectie als cultureel 'geheugen’, of over het museum als publieke
ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum
bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van
verwondering, inspiratie en verbeelding.

Van Abbemuseum,
Bilderdijklaan 10, Eindhoven.
www.vanabbemuseum.nl

Openingstijden museum:
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur. Donderdag 11.00 - 21.00 uur.

Toegang museum:

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 jaar,
studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis / Familiepas
(2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 18,00. ledere dinsdagmiddag tussen
15.00-17.00 uur: gratis toegang.
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