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Anna Staritsky, 1908-1981. Werken op papier  
Bibliotheektentoonstelling, 02.02  – 22.04.2016 
 

De bibliotheektentoonstelling Anna Staritsky 1908-1981. Werken op papier presenteert de grafische 

werken van Anna Staritsky. Staritsky kwam oorspronkelijk uit Rusland en woonde en werkte in België 

en Frankrijk. Deze chronologische presentatie van haar werken op papier maakt haar creatieve en 

artistieke ontwikkeling in het midden van de vorige eeuw zichtbaar.  

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 31 januari om 15.00 uur. 

 

Anna Staritsky 

Anna Staritsky was een eigenzinnige sterke 

persoonlijkheid die het woord van de dichter en het 

beeld van de kunstenaar in elkaar liet vloeien. Zo 

ontstond haar ‘poème-image’. In de jaren zestig van de 

vorige eeuw ontwikkelde zij haar speciale vorm van het 

kunstenaarsboek en ontwierp ze enkele parels van 

moderne Franse boekkunst. Een boek was voor haar 

meer dan alleen een drager van informatie; het was 

vooral een kunstwerk, een combinatie van beeld, tekst en 

materiaal. Hiermee staat ze in de traditie van de grote 

Russische avant-garde kunstenaars die taal en kunst tot 

een eenheid wisten te smeden. De toppunten van 

Staritsky’s werken op papier maken duidelijk dat deze 

kunst ten onrechte wat in vergetelheid is geraakt. 

 

Staritsky, afkomstig uit de hogere intellectuele kringen uit 

het tsaristische Rusland, kwam begin jaren 1930 naar 

Brussel en studeerde daar aan de Hogere School voor 

Decoratieve Kunst, “La Cambre”, het oude klooster Ter 

Kameren. Hier raakte ze bevriend met de eveneens uit 

het Russische rijk afkomstige kunstenares Elisabeth 

Ivanovsky , van wiens jongste zoon Georges Meurant zij 

peettante werd. In de Tweede Wereldoorlog raakte 

Staritsky vanwege de antinazi houding van haar man, 

de kunstenaar Bill Orix, in de problemen met de Duitse 

bezetter en het echtpaar verhuisde naar Frankrijk. 

 

LS collectie Van Abbemuseum 

Alle werken in deze tentoonstelling zijn afkomstig uit de 

LS collectie Van Abbemuseum. De LS collectie werd eind 

2012 geschonken aan het museum door de 

verzamelaars Albert Lemmens en Serge Stommels. De 

collectie omvat circa 15.000 titels variërend van originele 

drukken, affiches, pamfletten tot grafiek, 

kunstenaarsboeken, tijdschriften, geïllustreerde 

kinderboeken en secundaire literatuur zoals referentie- 

en naslagwerken over de geschiedenis van de moderne 

kunst in Rusland en de Sovjet Unie. Enkele 

deelverzamelingen uit de LS collectie werden eerder 

getoond in de bibliotheek.  

 

Catalogus 

Bij de tentoonstelling verschijnt een Engelstalige 

catalogus (ISBN 978-90-79393-15-2 / € 17,50) met 

tekstbijdragen van de kunstenaar Georges Meurant, die 

de herinneringen aan zijn peettante deelt, en Albert 

Lemmens en Serge Stommels (curatoren van de LS 

collectie).  

 

 
Anna Staritsky, Poème-image René Meurant,1963. LS collectie Van 

Abbemuseum 

 

Curatoren 

Albert Lemmens, Serge Stommels en Willem Jan Renders.  

 

Openingstijden 

De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek, deze is 

geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 

17.00 uur. Weekends gesloten. De bibliotheek is gratis 

toegankelijk.  

 

 
Voor de redactie: 

Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers 
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Of neem contact op met: 

Ilse Cornelis, Communicatie & Pers  

Telefoon: +31 (0)40 238 1019  

Mobiel: + 31 (0)6 12995794  

Mail: i.cornelis@vanabbemuseum.nl 

 

Van Abbemuseum  
Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea 

voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide 

internationale collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken 

van Lissitzky, Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniëls en Körmeling. 

Vragen op het gebied van kunst en samenleving stelt het museum op een 

experimentele manier aan de orde. Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling 

zijn voor het Van Abbemuseum van belang, en we prikkelen onszelf en 

bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld over de rol van de 

collectie als cultureel 'geheugen', of over het museum als publieke ruimte. Door 

internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum bovendien 

een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van 

verwondering, inspiratie en verbeelding. 

 

Van Abbemuseum, 

Bilderdijklaan 10, Eindhoven.  

www.vanabbemuseum.nl 

 

Openingstijden  

Dinsdag t/m zondag 11.00–17.00 uur. Donderdag 11.00 - 21.00 uur. 

 

Toegang 

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 

jaar, studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis / 

Familiepas (2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 18,00. Iedere 

dinsdagmiddag tussen 15.00-17.00 uur: gratis toegang. 

 
 


