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ROOD! Heilstaatvisioenen uit de Sovjet Unie 1930-

1941
03.05 - 29.07.2016

Na de Russische revolutie van 1917 besloten de machthebbers in de nieuwe Sovjet-Unie hun ideeén op een
unieke wijze te gaan uitdragen. De Sovjetideologie zou worden gepresenteerd via radicale avant-gardistische
ontwerpen, gemaakt door de culturele elite van het land. Als vurige aanhangers van de nieuwe orde vormden
schrijvers en beeldend kunstenaars als het ware een artistiek leger dat net als het Rode Leger ten dienste van
de staat stond. Vooral in de jaren dertig was er geen natie ter wereld die zoveel eersteklas kunstenaars in
dienst had voor propagandadoeleinden als de Sovjet-Unie. De tentoonstelling ROOD! in het Van Abbemuseum
biedt van 3 mei tot en met29 juli 2016 een overzicht van meer dan 150 heilstaatvisioenen uit de Sovjet-Unie uit

de periode 1930-1941.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 1 mei om 15.00 uur in de bibliotheek van het Van

Abbemuseum.

De USSR in opbouw

De visualisering van het communistische gelijkheidsideaal
was een van de hoofddoelstellingen van het tijdschrift De
USSR in opbouw. Dit maandblad op grootformaat
verscheen van januari 1930 tot mei 1941. Naast een
Russische uitgave waren er edities in het Engels, Frans,
Duits en vanaf 1938 ook in het Spaans. In de opmaak
werden onder anderen foto’s en fotocollages gebruikt op
een manier die radicaal vernieuwend was. Daarbij waren
de grafische ontwerpen ingenieus en ook de typografie
werd als het ware opnieuw gedefinieerd. Behalve
fotografen als Sergej Senkin, Georgi Petroesov en Michail
Seregin leverden nu wereldberoemde kunstenaars als El
Lissitzky en Alexander Rodtsjenko belangrijke bijdragen
aan het blad. Daarnaast was Lissitzky in 1935 ook de
maker van het geweldige fotoalbum De industrie van het
socialisme, een monument voor de industriéle
verworvenheden van de Sovjet-Unie. Samen met Vavara
Stepanova maakte Rodtsjenko in 1938 het monumentale
fotoalbum Moskou gereconstrueerd, waarin de
modernisatie van de Russische hoofdstad naar voorbeeld

van Parijs uitvoerig werd geillustreerd en
gedocumenteerd. Rodtsjenko nam zelf de foto’s, die net
als de fotomontages, uitklapplaten, kaarten en
diagrammen op elke nieuwe bladzijde voor een verrassing
zorgden.

Paradeboeken

Tot de meest bijzondere en meest kostbare publicaties uit
deze bloeitijd van de Russische propaganda behoren
boeken met speciale opdrukken of zelfs metalen
plaguettes en reliéfs op de omslag. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij het boek Tankbestuurders, in 1936 ontworpen
door Andrej Lavrov en een van de opvallendste stukken
op de tentoonstelling in Zwolle. Met dergelijke luxe
uitgaven was voor de ontwerpers of uitgevers geen geld
te verdienen. De productie ervan was namelijk zo duur dat
de boeken alleen gemaakt konden worden omdat de
Russische regering ze in opdracht gaf en zich er financieel
garant voor stelde. Niet voor niets worden ze daarom ook
wel ‘paradeboeken’ genoemd. De primaire functie van de
boeken was inderdaad dezelfde als die van een militaire
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parade, dat wil zeggen: pronken en indruk maken ter
meerdere eer en glorie van de communistische heilstaat.
De opzienbarende Sovjet-vormgeving uit de jaren dertig
groeide uit tot een inspiratiebron voor modernisten over
de hele wereld. Zoals de expositie in Museum de Fundatie
duidelijk maakt, reikte haar invloed ook tot in Nederland.
De kring rond Theo van Doesburg en De Stijl was zeer
geinteresseerd in de Russische avant-gardekunst, zowel
qua vormgeving als in ideologische zin. Gerrit Rietveld was
als grafisch ontwerper en typograaf verbonden aan het
tijdschrift Nieuw Rusland, opgericht in 1928 als orgaan van
het Genootschap Nederland-Nieuw Rusland. Cineast Joris
Ivens volgde voor dit tijdschrift de ontwikkelingen op het
gebied van de Russische film. In maart 1931 richtte de
Communistische Partij Nederland de Vereniging Vrienden
van de Sovjet-Unie op, die een jaar later het

tijdschrift Feiten uit de Sovjetunie lanceerde. De omslagen
van de publicaties zijn veel interessanter dan de door het
Kremlin gedicteerde inhoud. Ze werden ontworpen door
Nico de Haas en Cas Oorthuys van de Nederlandse
vereniging van Arbeiders Fotografen, afgekort tot ArFot,
die zich rechtstreeks door de Russische avant-gardisten
lieten beinvlioeden.

Alle werken zijn afkomstig uit de LS collectie van het Van
Abbemuseum. Bij de tentoonstelling verschijnt een
Engelstalige catalogus.

Curatoren
Albert Lemmens, Serge Stommels en Diana Franssen

Openingstijden

De tentoonstelling vindt plaats in de bibliotheek, deze is
geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00
uur. Weekends gesloten.

Voor de redactie:
Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers

Of neem contact op met:

lise Cornelis, Communicatie & Pers
Telefoon: +31 (0)40 238 1019
Mobiel: + 31 (0)6 12995794

Mail: i.cornelis@vanabbemuseum.nl

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor
hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale
collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso,
Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniéls en Kérmeling. Vragen op het gebied van
kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan de orde.
Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang,
en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld
over de rol van de collectie als cultureel 'geheugen’, of over het museum als publieke
ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum
bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van
verwondering, inspiratie en verbeelding.

Van Abbemuseum,
Bilderdijklaan 10, Eindhoven.
www.vanabbemuseum.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur. Donderdag 11.00 - 21.00 uur.

Toegang

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 jaar,
studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis / Familiepas
(2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 18,00. ledere dinsdagmiddag tussen
15.00-17.00 uur: gratis toegang.
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