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Qiu Zhijie: Journeys without Arrivals
Solotentoonstelling 01.04 - 24.09.2017

De solotentoonstelling Qiu Zhijie: Journeys without Arrivals is het eerste uitgebreide overzicht van Qiu Zhijie
(1969), een van de belangrijkste Chinese kunstenaars van zijn generatie. Zijn kalligrafische werken,
tekeningen, video’s, installaties en foto’s vormen samen een uniek universum. Qiu maakt gebruik van
uiteenlopende media en weet in zijn werk verschillende tijdsperiodes en geografische gebieden met elkaar
te verweven. Er ontstaat een intiem portret van de kunstenaar als alleskunner, bij wie kunst een integraal
onderdeel vormt van een grotere, holistische benadering van het leven zelf. Hij omarmt het concept van
'Total Art' en ziet kunst als een krachtige motor om in reine te komen met verandering, traditie en
globalisatie, zowel in China als in de rest van de wereld.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 1 april. Om 16.00 uur is er een welkomstwoord
door Charles Esche, directeur Van Abbemuseum, en een openingstoespraak door curator Davide Quadrio.
Dit wordt gevolgd door een artist talk tussen Qiu Zhijie en curator Annie Fletcher om 16.45 uur.

Qiu Zhijie, kaart uit de serie “~isms” at the End of the World, 2016.

Deze tentoonstelling maakt duidelijk dat je Qiu’s werk kunt
beschouwen als een reeks eindeloze reizen. Of het nu
gaat om zijn herinterpretatie van rolschilderingen, zijn
beeldverslagen van zijn reizen door Tibet, of zijn reactie
op het grote modernistische icoon van de Nanjing
Yangtze River Bridge; Qiu probeert in zijn werk altijd
traditionele elementen te behouden en tegelijkertijd naar
het heden te brengen.

In de afzonderlijke beelden en sculpturen zijn nog steeds
elementen te herkennen van de materialen waar ze van
gemaakt zijn en ook weten ze hun ambachtelijke
oorsprong te behouden. Qiu heeft het vermogen om
vanuit een Chinese oorsprong het (westers) modernisme
te integreren en er tegelijkertijd aan voorbij te gaan. Dit
geeft ook de mogelijke invioed van zijn werk aan.

Qiu Zhijie, Tattoo, 1994.

Qiu is geboren in 1969 en heeft de snelle veranderingen in
de Chinese maatschappij in de afgelopen decennia
persoonlijk meegemaakt. Het land heeft zich opengesteld
voor economische en culturele mondialisering. Het is de
grootste natie ter wereld en ontwikkelingen in de
Volksrepubliek hebben hierdoor altijd een wereldwijde
invloed. In de recente geschiedenis van het land zien we
echter niet alleen innovatie van binnenuit, maar zeker ook
leren van invloeden van buiten. Dergelijke interculturele
ontmoetingen, met name op het gebied van economie,
vormen de basis voor veel van Qiu’s werk. Qiu grijpt terug
op bepaalde beeldtechnieken, van kalligrafie tot oude
ambachten en weet deze naar het heden te brengen. Hij
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laat zien dat ze geen slachtoffers zijn van de nieuwe tijd,
maar dat net zo waardevol zijn als de tradities van de
westerse modernistische esthetiek. Qiu is een perfect
voorbeeld van een kunstenaar als bemiddelaar. Zijn brede
ideeén en interesses - als kunstenaar, zakenman,
onderwijzer en politiek activist — groeien uit tot stevige en
vastberaden beelden van de hedendaagse wereld.

Publicatie

Bij de tentoonstelling hoort een publicatie inclusief veel
beeldmateriaal waarin de verscheidenheid en complexiteit
van het werk van Qiu Zhijie in de Europese context
duidelijk wordt. De publicatie is samengesteld door
Francesca Girelli en You Mi, gespecialiseerd in
interculturele bemiddeling, in samenwerking met het
curatorenteam.

Bemiddeling

De tentoonstelling wordt begeleid door een
bemiddelingsprogramma met onder meer lezingen,
workshops en rondleidingen. Het programma verbindt
verschillende werelden met elkaar, zoals Chinese
wijsheden en westerse filosofie; het verleden en het
heden; het dagelijkse leven en de kunst; en ambachten en
de nieuwe media.

Curatoren
Charles Esche, Annie Fletcher, Davide Quadrio.

Partners

De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met — en
reist naar — Centre d'Art Contemporain Genéve
(15.02.2017-28.01.2018, co-curator Andrea Bellini) and
Lunds Konsthall (16.02 - 27.05.2018, co-curator Asa
Nacking).

Subsidiegevers
De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt met de steun
van Fonds 21 en Galleria Continua.

Fonos21  GALLERIACONTINUA
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Voor de redactie:
Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers

Of neem contact op met:

lise Cornelis, Communicatie & Pers
Telefoon: +31 (0)40 238 1019
Mobiel: + 31 (0)6 12995794

Mail: i.cornelis@vanabbemuseum.nl

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor
hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale
collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso,
Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniéls en Kérmeling. Vragen op het gebied van
kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan de orde.
Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang,
en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld
over de rol van de collectie als cultureel 'geheugen’, of over het museum als publieke
ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum
bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van
verwondering, inspiratie en verbeelding.

Van Abbemuseum,
Bilderdijklaan 10, Eindhoven.
www.vanabbemuseum.nl

Openingstijden museum:
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur. Donderdag 11.00 - 21.00 uur.

Toegang museum:

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 jaar,
studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis / Familiepas
(2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 18,00. ledere dinsdagmiddag tussen
15.00-17.00 uur: gratis toegang.

Qiu Zhijie, Rainbow 1, 1995.
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