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Kunstkameraden te gast in het Van Abbemuseum
25.02 - 19.03.2017

Op 25 februari opent de expositie Kunstkameraden van Stichting De Cultuurkantine in het Van
Abbemuseum. Kunstkameraden toont 72 werken die kinderen en jongeren samen met kunstenaars
maakten in de afgelopen drie jaren. De kinderen en jongeren komen uit de jeugdzorg en/of
vluchtelingencentra. Allerlei kunstvormen worden beoefend om de kinderen hun verhaal te laten vertellen.
In de ateliers van de Brabantse kunstenaars krijgen de kunstkameraden onvoorwaardelijke aandacht en
laten ze hun creativiteit de vrije loop.

Tijdens de overzichtstentoonstelling die op 25 februari
opengaat, zijn 72 werken te zien die nu nog gemaakt
worden of al gemaakt zijn in 2014, 2015 en 2016. Vele
Brabantse Kunstenaars uit Breda, Tilburg, Boxtel en
Eindhoven werkten mee, zoals Marc Mulders, Sigrid
Calon en Justus van den Elsen. De deelnemende
jeugdzorgorganisaties zijn ASVZ, Kompaan en De Bocht,
De La Salle, Combinatie Jeugdzorg, Traverse, William
Schrikker Groep en azc Breda en azc Tilburg.

Tweede tentoonstelling in een museum

Het is inmiddels de zesde keer dat een dergelijk
kunstproject wordt gerealiseerd door de Stichting De
Cultuurkantine, echter het is het pas de tweede keer dat
de kunstwerken museaal worden getoond. Twee jaar
geleden, in januari 2014, opende Hare Majesteit Koningin
Maxima de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum
in Den Bosch. Het Van Abbemuseum is trots deze keer de
gastheer te zijn voor Kunstkameraden.

Zhaleh en Noortje Haegens. Foto: Pim Evers | Lighthouse Studio

Overzicht drie jaar Kunstkameraden in Brabant

Het project Kunstkameraden wordt gerealiseerd door
Stichting De Cultuurkantine. Met dit project verbindt de
stichting de werelden van jeugdzorg, jonge vluchtelingen
en cultuur. Kunstkameraden is in 2012 gestart en is enorm
gegroeid; meer kinderen, meer kunstenaars en
verschillende provincies hebben zich aangesloten. Er is
een extra dimensie toegevoegd doordat kinderen uit
vluchtelingencentra en jonge statushouders ook
meedoen.
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Binyam, Hassan en Tom L’Istelle. Foto: Pim Evérs | Lighthouse Studio

Opening

Vanaf zaterdag 25 februari is Kunstkameraden te
bezoeken. Op donderdag 2 februari vieren de
kunstkameraden om 16:00 uur de officiéle opening in het
museum.

Joélla en Sigrid Calon. Foto: Pim Evers | Lighthouse Studio
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Geluk voor Eindhoven

De tentoonstelling valt samen met de Dutch Happiness
Week in Eindhoven. Op donderdagavond 16 maart houden
we daarom een speciaal event in het museum,
Kunstkameraden live! Een van de kunstenaars, Justus van
den Elsen (filmmaker) en Imtiaaz (kunstkameraad)
vertellen over hun samenwerking. Er is ook een
performance van Claudette van de Rakt en Mohamed.

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum is met trots host voor
Kunstkameraden. Het museum wil kunst toegankelijk
maken voor iedereen, en doet o0.a. met projecten als
Special Guests en programma’s met nieuwkomers. Het
museum ondersteunt met plezier de ambitie van Stichting
Cultuurkantine en dit bijzondere project.
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Kunstkameraden

Voor de redactie:

Voor meer informatie over Kunstkameraden en Stichting de Cultuurkantine, neem
contact op met Karin Fleur:

Telefoon: +31 (0)6 21697438

Mail: info@cultuurkantine.nl

Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers

Of neem contact op met:

lise Cornelis, Communicatie & Pers
Telefoon: +31(0)40 238 1019
Mobiel: + 31 (0)6 12995794

Mail: i.cornelis@vanabbemuseum.nl

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor
hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale
collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso,
Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniéls en Kérmeling. Vragen op het gebied van
kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan de orde.
Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang,
en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld
over de rol van de collectie als cultureel 'geheugen’, of over het museum als publieke
ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum
bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van
verwondering, inspiratie en verbeelding.

Van Abbemuseum,

Bilderdijklaan 10, Eindhoven.

www.vanabbemuseum.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur. Donderdag 11.00 - 21.00 uur.

Toegang

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 jaar,
studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis / Familiepas
(2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 18,00. ledere dinsdagmiddag tussen
15.00-17.00 uur: gratis toegang.

VAN

ABBE
MUSEUM
EINDHOVEN



