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Kerstvakantie in het Van Abbemuseum
Het hele gezin ontdekt, beleeft en kijkt net iets anders

Tijdens de kerstvakantie is er voor jong en oud van alles te beleven in het Van Abbemuseum, waardoor je
met een frisse blik naar de kunst gaat kijken. In een nieuwe theatrale rondleiding neemt het Japanse
Manga-meisje Yuki kinderen en volwassenen mee door het museum. Samen verdrijven ze een vioek die de
kleuren op de schilderijen doet vervagen. In de Kinderkunstclub kijk je niet alleen naar kunstwerken, maar
krijg je ook de kans om zelf kunst te maken. Ook kun je met de hele familie het Museum Dobbelspel spelen;
een speelse en interactieve manier om met kunst bezig te zijn. In de museumshop kun je natuurlijk terecht

voor Sinterklaas- en kerstcadeaus.

Theatrale rondleiding Yuki en De Vloek van de Verdwijnende Beelden.
Foto: Marcel de Buck

Theatrale rondleidingen

In de theatrale rondleiding Yuki en De Vloek van de
Verdwijnende Beelden neemt Yuki het hele gezin mee
door de collectiepresentatie The Making of Modern Art.
In de rondleiding wordt het Van Abbemuseum bedreigd
met het verdwijnen van beelden. Het ene na het andere
schilderij vervaagt van kleur. Het lijkt wel of er een vlioek
over uitgesproken is. Om de kunstwerken te redden is
het Japanse Manga-meisje Yuki ingevlogen. Zij is in bezit
van Oosterse krachten waarmee ze de vloek kan
verdrijven. Door heel goed naar de schilderijen te kijken
kun je Yuki helpen de vloek te verslaan.

Deze rondleiding vindt in de kerstvakantie plaats op
woensdag 3 januari en op zondag 7 januari om 13.00 uur.
Op 7 januari is er een gebarentolk aanwezig, waardoor
deze rondleiding ook toegankelijk is voor dove en
slechthorende gezinsleden.

Buiten de kerstvakantie vindt de theatrale rondleiding
iedere eerste en derde zondag van de maand plaats.
Inschrijven via de website van het museum.

Kinderkunstclub

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en wil je niet alleen kunst
bekijken, maar ook zelf een eigen kunstwerk maken?
Ook dat kan! Bij de Kinderkunstclub op zaterdag ga je na
een rondleiding door het museum zelf aan de slag om
een eigen kunstwerk te maken. In de kerstvakantie is er
op zaterdag 23 en 30 december en op zaterdag 6
januari een Kinderkunstclub, van 14.00 tot 16.00 uur.

Ook buiten de kerstvakantie is er elke zaterdag een
Kinderkunstclub, waarbij de derde zaterdag van de
maand altijd een speciale Familiekunstclub is.
Inschrijven via de website van het museum.

Museum Dobbelspel

Werp een andere blik op kunst met het Museum
Dobbelspel. Leen het spel gratis bij de kassa, zoek met
je familie een zaal met interessante kunstwerken uit,
gooi met de dobbelsteen en beantwoord vragen in
verschillende categorieén zoals ‘Speur je mee?’, ‘Doe je
mee?’ en ‘Stel je voor?’. Het spel bestaat uit een
dobbelsteen met figuurtjes en een kaart met vragen in
de verschillende categorieén, waardoor je op een
interactieve manier met kunst bezig bent. Zo werp je
jezelf door het museum!

| MUSEUM

Museum Dobbelspel. Foto: Kroller-Miller Museum

Museumshop
Als je nog op zoek bent naar leuke Sinterklaas- en
kerstcadeautjes dan biedt de museumshop van het Van
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Abbemuseum een uitgelezen collectie aan kunstboeken,
tijdschriften, kunstenaarsuitgaven, ansichtkaarten en
andere leuke items voor kinderen en volwassenen. Voor
kinderen hebben ze bijvoorbeeld leerzame
kinderkunstboeken of de tangram-kubus, waarbij je met
magnetische driehoeken aan de hand van kaartjes een
hele constructie kunt bouwen.

Tangram-Kubus

Tentoonstellingen tijdens de kerstvakantie

Tijdens de vakantie kunnen bezoekers naast de
collectietentoonstellingen ook de nieuwe tentoonstelling
Rasheed Araeen: Een retrospectief bekijken, met een
overzicht van de zestigjarige carriére van deze
kunstenaar van Pakistaanse komaf.

Het Van Abbemuseum is in de kerstvakantie geopend
van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur en
op elke eerste donderdag van de maand (4 januari) tot
21.00 uur. Het museum is gesloten op 25 december
(Eerste Kerstdag) en op 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Voor de redactie:
Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers

Of neem contact op met:

lise Cornelis, Communicatie & Pers
Telefoon: +31(0)40 238 1019
Mobiel: + 31 (0)6 12995794

Mail: i.cornelis@vanabbemuseum.nl

Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea
voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale
collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky,
Picasso, Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniéls en Kérmeling. Vragen op het
gebied van kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan
de orde. Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum
van belang, en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te
denken. Bijvoorbeeld over de rol van de collectie als cultureel 'geheugen’, of over het
museum als publieke ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het
Van Abbemuseum bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt.
Een bron van verwondering, inspiratie en verbeelding.

Van Abbemuseum,
Bilderdijklaan 10, Eindhoven.
www.vanabbemuseum.nl

Openingstijden museum:

Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur. Eerste donderdag van de maand 11.00 - 21.00
uur.

Toegang museum:

Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18
jaar, studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis /

Familiepas (2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 24,00. ledere
dinsdagmiddag tussen 15.00-17.00 uur: gratis toegang.
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