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Positions #4 is de vierde aflevering van de meerjarige tentoonstellingsreeks Positions, waarbij de stem van de 
kunstenaar centraal staat. Tijdens de opening van de tentoonstelling op zaterdag 1 december om 16.00 uur zijn 
er speeches van Diana Franssen en Charles Esche, de curatoren van Positions #4. 
 
Positions #4 presenteert vier internationale kunstenaars: Gluklya, Naeem Mohaiemen en het duo Sandi Hilal & 
Alessandro Petti. Deze kunstenaars delen een activistische visie die voortbouwt op de geschiedenis van het 
kolonialisme, het bestaan in bezette gebieden en de effecten van politieke conflicten op de leefomgeving. 
 
De kunstenaars gebruiken film, tekeningen, architectuur, maquettes, archieven, teksten en kleding om 
gedetailleerde beelden te schetsen van leefomstandigheden in bepaalde delen van de wereld, zowel dichtbij 
als ver weg. Hun artistieke visies bevinden zich vaak op het kruispunt van culturele antropologie, forensische 
wetenschap, de documentairefilm, zelforganisatie- en samenwerkingsvormen. De vier kunstenaars leren ons - 
elk op een andere manier - over het vermogen van verschillende samenlevingen en marginale 
gemeenschappen om met moeilijke levenssituaties om te gaan en te overleven, ondanks de krachten die hen 
boven het hoofd hangen. 
 
 
Gluklya  
Het werk van Gluklya (Natalia Pershina-Jakimanskaya) 
betwist machtsstructuren in de openbare stedelijke 
ruimte. Haar werkwijze is speels. Vaak verandert haar 
atelier in een ontmoetingsplaats waar mensen 
samenwerken bij het conceptualiseren van kleding en het 
maken van andere bruikbare creatieve voorwerpen. In 
2017 bevond haar atelier zich in de voormalige gevangenis 
Bijlmerbajes, een unieke locatie waar zij de zogenaamde 
Utopische Unie van Werkloosheid (UUU) oprichtte: een 
platform voor langdurige samenwerking tussen 
vluchtelingen, asielzoekers, studenten, kunstbeoefenaars, 
wetenschappers en anderen. Onder de paraplu van de 
'UUU', in samenwerking met TAAK en haar medewerkers, 
ontwikkelde Gluklya in Amsterdam de protest 

performance Carnaval van de onderdrukte gevoelens. 
Deze performance is nu omgevormd tot een 
tentoonstelling en op 3 maart voegt zij met steun van de 
Eindhovense Huiskamer en bevlogen deelnemers uit 
verschillende delen van de wereld een nieuw onderdeel 
toe aan het carnaval van Eindhoven.  
 
Naeem Mohaiemen  
Kunstenaar en historicus Naeem Mohaiemen 
(genomineerd voor de Turner Prize 2018) toont drie 
werken, waaronder Two Meetings and a Funeral (2017), 
vervaardigd in opdracht van documenta 14. Last Man in 
Dhaka Central (The Young Man Was, Part III) (2015) volgt 
de Nederlandse academicus Peter Custers die getuige 
werd van de turbulente socialistische periode in 
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Bangladesh in de jaren 70. United Red Army (The Young 
Man Was, Part I) (2011) handelt over de vliegtuigkaping 
door Japanse radicalen. Alle films onderzoeken de 
‘mondiale geschiedenis’ en bouwen voort op de niet-
gerealiseerde mogelijkheden uit het verleden om het 
heden te bevragen. Voor een publiek dat gewend is aan 
het comfort van haar politieke zekerheid zijn het 
fascinerende en soms confronterende beelden, die 
resoneren met de huidige Europese discussie over 
koloniale geschiedenis, postkoloniale teleurstellingen en 
de politieke toekomst. 
 
Sandi Hilal en Alessandro Petti 
Sandi Hilal en Alessandro Petti verbinden hun kritisch 
theoretisch onderzoek met een architecturale en 
artistieke praktijk die ten dienste staat van 
rechtvaardigheid en gelijkheid. Ze analyseren de sociale, 
economische en politieke gevolgen van ballingschap en 
ontheemding en verdiepen zich in de tijdelijkheid van de 
publieke en private ruimte. Positions #4 toont de neerslag 
van hun werk in Palestijnse vluchtelingenkampen en de 
illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever. In 2012 richtten zij Campus in Camps op als 
een experimenteel educatief programma in het 
vluchtelingenkamp Dheisheh in Bethlehem, waar met 
behulp van gespreksgroepen en cursussen begrippen als 
'ruimte' en 'agentschap' worden omgezet in praktische, 
door de bevolking gedragen interventies. Onlangs werden 
verbanden gelegd tussen de mensen in het kamp en hun 
oorspronkelijke leefomgeving waaruit ze sinds 1948 zijn 
verdrongen. De tentoonstelling bevat ook de installatie 
Tree School, een project dat is ontwikkeld met Grupo 
Contrafilé en samenlevingen in Palestina en het 
noordoosten van Brazilië; plekken waar mensen 
samenkomen om kennis te vergaren die gebaseerd is op 
de geleefde ervaringen en verbonden met de eigen 
samenleving. 
 
Curators 
Charles Esche en Diana Franssen. 
 
Subsidiegevers 
Positions #4 wordt mogelijk gemaakt met steun van 
Ammodo, Mondriaan Fonds, Stichting Promotors Van 
Abbemuseum en Fondazione la Quadriennale di Roma. 
   

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positions 
In 2014 is het Van Abbemuseum begonnen met de 
meerjarige tentoonstellingsreeks Positions. Het is een 
jaarlijks ontmoetingspunt voor verschillende artistieke en 
intellectuele statements. De kunstenaars in Positions #1 
(2014) waren Lawrence Abu Hamdan, Céline Condorelli, 
Bouchra Khalili, Charles van Otterdijk en Koki Tanaka. In 
Positions #2 (2015) kwam het werk van Anna Boghiguian, 
Chia-Wei Hsu, Nástio Mosquito en Sarah Pierce aan bod. 
In Positions #3 werd het werk getoond van Natasja 
Kensmil, Myriam Jafri, Rosella Biscotti en Duncan 
Campbell. 
 
 
Voor de redactie: 

Voor meer informatie en foto’s, kijk op: www.vanabbemuseum.nl/pers 
 
Of neem contact op met: 
Marijke van Hal, Communicatie & Pers  
Telefoon: +31 (0)40 238 1019 
Mobiel: + 31 (0)6 2731 9231  
Mail: m.van.hal@vanabbemuseum.nl 
 
Openingstijden  
Dinsdag t/m zondag 11.00–17.00 uur. 1e donderdag van de maand 11.00 - 21.00 uur. 
 
Toegang 
Volwassenen: € 12,00 / Groepen van 10 of meer personen: € 9,00 / Jongeren 13-18 jaar, 
studenten, CJP houders: € 6,00/ Kinderen t/m 12 jaar, Museumkaart: gratis / Familiepas 
(2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar): € 18,00. Iedere dinsdagmiddag tussen 
15.00-17.00 uur: gratis toegang. 
 
Van Abbemuseum  
Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor 
hedendaagse kunst in Europa. Het museum heeft een uitgebreide internationale 
collectie van ruim 2700 kunstwerken, waaronder sleutelwerken van Lissitzky, Picasso, 
Kokoschka, Chagall, Beuys, McCarthy, Daniëls en Körmeling. Vragen op het gebied van 
kunst en samenleving stelt het museum op een experimentele manier aan de orde. 
Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang, 
en we prikkelen onszelf en bezoekers om over onderwerpen na te denken. Bijvoorbeeld 
over de rol van de collectie als cultureel 'geheugen', of over het museum als publieke 
ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum 
bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van 
verwondering, inspiratie en verbeelding. 
 
Van Abbemuseum, 
Bilderdijklaan 10, Eindhoven.  
www.vanabbemuseum.nl 
 
 


